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Vrede is het paradijs

Waarvan ik zal dromen

Geestkracht, die een weg ons wijst

Vrede is het paradijs

Wolken eindeloos op reis

Zonnestralen eigenwijs

Vrede is het paradijs

Wat toch ooit zal komen

Coby

Iedereen verlangt naar vrede

O, wat verlang ik er ook naar

en ook mijn norse buurvrouw

Iedereen verlangt naar vrede

hoe krijgen we dat voor elkaar

heel klein beginnen met vriendelijk groeten

Iedereen verlangt naar vrede

verlangen als drijfveer om het nu te verwezenlijken

Elly

Vrede zit in alle kinderen

Elk kind in deze wereld zie ik als een teken van hoop

Een onbeschreven blad

Vrede zit in alle kinderen

Voor wie de toekomst open ligt

En die mogen blijven verwonderen

Vrede zit in alle kinderen

Een teken van hoop en verwachting

Maria



Lieve vrede loop met me mee

Ik haal je op en neem je mee

en ik deel jou met wie ik tegen kom

Lieve vrede loop met me mee

wij lopen met elkaar dan een pad

dat vanzelf door onze voetstappen ontstaat

Lieve vrede loop met me mee

Ik haal je op om voor altijd met ons mee te gaan

Corry

Geen harde woorden, even rust

word nu stil en lees

Toon Telligen of Stella's brief.

Geen harde woorden, even rust

zodat de storm in jouw hoofd

andere stemmen nog toelaat.

Geen harde woorden, even rust

Kalmeer maar en luister.

Clary


